
 
 Op reis naar de Buitenlanden  

Als lokale toeristen 
 toch eens wisten  
dat een exotische reis  
naar de Buitenlanden  
dichterbij voor handen was  
dan je misschien verwacht.  
Natuurpracht, fijn bereikbaar op de fiets  
in plaats van per trein of businessclass.  
Tijdens de IJzertijd blijkt  
dit gebied nabij zee en staal  
al bewoond te zijn geweest  
en dat is het nu nog steeds.  
Begeleid door kievitgefluit  
trekken vrije vogels er hier op uit  
voor ontspanning en rust vlakbij de kust.  
Tuur naar een tureluurs op de Sint Aagtendijk  
of steek je hoofd boven de maisdoolhoven  
verborgen tussen Assendelft en Beverwijk.  
Toerisme of kunst en cultuur  
in de natuur nabij het imposante oer-IJ  
langs de Crommenije was nooit zo dichtbij  
want de ideeën liggen klaar. 
 Enige vraag is welke programmering  
en wat komt er uiteindelijk waar?  
In de Buitenlanden is geen  
enkeling een vreemdeling.  
Iedereen is welkom  
voor recreatie op deze prachtlocatie.  
Komt er in de toekomst  
een natuurijsbaan of museum te staan?  
of is er ruimte voor een  
wandelroute of een wielerrally  
of een alternatief voor Dance Valley?  
Er ligt qua mogelijkheden  
alhier genoeg in het verschiet,  
daarom wanen we ons vanavond samen  
in de toekomst van dit mooie gebied.  
Waar de diverse ontwikkelplannen  
ons vanavond ook laten stranden  
wees vooral RAUM denkend als het gaat 
om het vooruitzicht voor de Buitenlanden. 
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